
van mij krijgt ze geen rooie cent,  
voor mij was het in principe over vanaf het moment dat ze thuis kwam  
in een ribfluwelen broek, hoe ze praatte met consumptie,  
die belletjes op haar onderlip. misschien heb ik soms een beetje teruggespuugd,  
misschien heb ik haar een zetje gegeven, misschien heb ik niet weggekeken 
bij dat meisje in de campingdouche, was ik niet echt collectant voor de nierstichting. 
ritalin stelen van mijn zus,  
nooit mijn voicemail luisteren,  
rook in het gezicht van je baby blazen,  
weten dat je rond deze tijd jarig bent maar niet de moeite nemen het op te zoeken,  
die foto waarop je t-shirt een beetje nat is die je voor me maakte omdat je weet dat ik 
dat leuk vind en waarvan ik beloofde dat ik hem zou verwijderen toch bewaren tot de 
tijd er rijp voor is,  
elke dag een paar euro uit de fooienpot,  
elke dag een beetje blowen en eten, teringjezus, zoveel eten,  
opstaan in het holst van de nacht, de korstjes van een tijgerbrood snijden,  
met pindakaas besmeren, met M&M’s bestrooien, per twee onder de grill leggen,  
nog een jointje draaien, op zoek gaan naar vervelende porno maar me niet kunnen 
concentreren, mijn leunstoel naar buiten slepen en een beetje naar de maan huilen.  
90.000, 90.000 in de voorverkoop, 90.000 dwazen die bij voorbaat hebben willen 
betalen om te kunnen zien hoe ik in mijn hoogtijdagen  
nog wel eens een stad in brand stak,  
hoe ik over de voet van een priester plas,  
hoe ik een vrouw in vissenpak betast,  
ik ben de duivel en ik ben zo verschrikkelijk gelukkig 
 


